
“Later ben ik zelf ook
verpleegkundige geworden”
Het verhaal van Margret van der Wal uit Zaltbommel.

Als jong meisje van 7 jaar oud heeft Margret een week opgenomen gelegen in het Bommels Gasthuis. “Ik was gevallen met
gymnastiek,” zo vertelt Margret. “Toevallig waren er nog twee andere kinderen in het ziekenhuis, samen lagen we op één kamer. Dat
was voor dat moment de Kinderafdeling. Ik herinner me nog dat mijn broertjes niet op bezoek mochten komen.” 

Verder kent Margret het gasthuis vooral als de plek waar haar moeder werkte: “Van 1972 tot 1990 heeft mijn moeder in het gasthuis
gewerkt als avondzuster. Ze bracht altijd van die zusterkapjes voor mij mee. Eerst waren dat nog stoffen kapjes, later waren ze van
papier. En lege spuiten, die nam ze ook mee. Ik vond dat hartstikke leuk om mee te spelen. Later ben ik zelf ook verpleegkundige
geworden.”

Deze foto van Margret is gemaakt in de huidige wachtkamer van het Bommels Gasthuis.
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Verhalen over het Bommels Gasthuis
Vanaf 2 juni 2025 zijn de huidige twee JBZ Dichtbij locaties in Zaltbommel te vinden op een nieuw adres: dr. J.J. Willemsehof 1. We
nemen afscheid van het Bommels Gasthuis aan de Kerkstraat; een gebouw met een lange historie als gasthuis, ziekenhuis en
polikliniek. Om hierbij stil te staan, delen we tot de verhuizing van de JBZ Dichtbij locaties in Zaltbommel elke week een verhaal van
een oud-patiënt van het Bommels Gasthuis. 

Lees meer verhalen (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/verhalen-over-het-bommels-gasthuis)
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