
Bezoek aan Iris Ohyama Europe B.V. in Tilburg op 27 Juni 2023.  

Het is bewolkt / zonnig en gelukkig niet meer zo extreem warm als de afgelopen dagen. 
We parkeren op het terrein van dit bedrijf en lopen naar de hoofdingang waar we ontvangen 
worden door Megumi Suilen van dit bedrijf. 
De eerste groep bestaande uit 27 leden krijgen uitleg en de andere  leden worden verwezen 
voor een kopje koffie / thee naar Auberge De Moerse Hoeve in De Moer en wordt verzocht 
om 14.30 uur aanwezig te zijn voor hun rondleiding. 
27 mensen is eigenlijk al veel voor een groep maar goed. In de hal krijgen we een uitgebreide 
duidelijke uitleg over het bedrijf Iris Ohyama dat kunststof producten maakt en levert. 
 
In Tilburg staat de kleinste fabriek van hun wereldwijd. Sinds 1999 zijn ze hier gevestigd. 

 

Ohyama: de O staat voor groot, Yama 

staat voor berg en Iris is een beetje 

verbasterd naar Liefde. Het bedrijf, dat in 
1958 is ontstaan, gaat van vader op zoon 
Kentaro. 
In Japan zijn 17 fabrieken, in Amerika en 
Europa hebben ze diverse vestigingen. 

 
In het allereerste begin maakten ze o.a. boeien en andere spullen voor op zee.  
Na de oliecrisis van 1970 waren er problemen en hebben ze een doorstart gemaakt in met 
name plastic transparante opbergbakken gemaakt van polypropyleen korrels. 
 
Via het kantoor lopen we door naar de fabriek, enkele van onze mensen krijgen een geel 
hesje om zodat de mensen die daar werken weten dat wij bezoekers zijn. Er werken slechts 
enkele mensen per ploeg, in ploegendienst, want het meeste werk wordt door robots 
gedaan. Het is zeer interessant om te zien hoe sierlijk die robots de bakken omdraaien en 
neerzetten op een band nadat ze gemaakt zijn via een mal. Een robot maakt de bakken en 
stapelt die op elkaar en in elkaar, een andere robot daar tegenover maakt de deksels en zet 
die daarna op de opgestapelde bakken die dan via een lopende band worden afgevoerd. De 
doorzichtige opbergbakken worden van nieuw polypropyleen gemaakt en de gekleurde van 
gerecyclede korrels van o.a. shampooflessen etc. Helaas is het polypropyleen niet 
afbreekbaar in de natuur. 
 



Vervolgens lopen we door het enorme magazijn naar de showroom waar we zien dat er nog 
veel meer wordt gemaakt dan alleen plastic opbergbakken.  

Hier staan hondenmanden, kattenbakken, 
ventilatoren die 360 gr kunnen draaien en 
nog meer andere zaken, o.a. 
schoendrogers 

 
 In corona-tijd maakten ze zelfs mondkapjes 

 
Als attentie krijgen we 2 sets plastic bakjes mee 
die echter niet bruikbaar zijn voor het bewaren 
van voedsel of om in de diepvries te doen. De 
plastic bakken zijn puur en alleen opbergbakken 
die gekocht en verkocht worden door Action, 
Blokker en Kwantum in Nederland.  Hun artikelen zijn voorzien 
van hun logo ………………→…↑ 

 
De tweede groep was uiteindelijk slechts 15 
personen groot. Helaas waren zo’n 15 mensen 
niet gekomen zonder af te zeggen. 
Na de 2e rondleiding bedanken we Megumi 
Suilen voor de rondleidingen en geven haar 
namens onze vereniging een cadeaubon voor 
haar inzet en goede uitleg over het bedrijf. 
Enkele deelnemers van de laatste groep. 
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