
Ik zie je in mijn ogen  
en ik voel dat jij er bent

Jij die ik naar huis toe zwaai 
Jij die ik missen moet 

Jij die er opeens alleen voor staat 
Jij die ik binnenkort ontmoet

Ik doe het 
Gewoon 

omdat jij ertoe doet 
Maar het is een ongewone tijd

Waarin onze krachten
 worden getart 

En jij en ik varen 
in grillige werkelijkheid

Ik zie je in mijn ogen 
Ik voel hoe dicht je bij me staat 

Ik hou je vast 
en ik vertrouw

Jouw steun maakt mij sterk 
Wij doen er samen toe  

In mijn hart  
dat klopt voor jou

Zaterdagavond om 23.00 uur sturen wij vanaf het dak van 
het ziekenhuis een boodschap naar jou, door de lucht. 
Kijk naar buiten of volg het live via onze pagina op  
Facebook.  

Ons hart klopt voor jou! 

Sinds de uitbraak van het coronavirus staat de wereld voor 
ons allemaal op zijn kop. Wij hebben ons tot het uiterste 
ingezet en voelden ons daarbij enorm door jullie gesteund.  

Met alle acties, groot en klein, staken jullie ons een hart 
onder de riem. En nog steeds. Daarvoor zijn wij heel erg 
dankbaar. 
 
Jullie steun maakt ons sterk! 


